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Het ontstaan van een dorpje.

Frankische nederzetting, het begin van een kleine dorpsgemeenschap.

Bruystheim, een Frankische hoofdman koos een verhoging in het landschap, dichtbij zuivere
waterbronnen, om een versterkte nederzetting te bouwen.

Op deze wijze ontstond er een vaste verblijfplaats voor de rondtrekkende boerenbevolking,
het Rijnvolk had zijn thuis gevonden, een dorpje was geboren.

600 jaar later, de graven van Loon hadden veel gronden verworven, minstens 2/3 van
Limburg was hun bezit geworden. Zij bouwden in 1170, naast het oud dorpje, een militaire
bolwerk, “de Burcht”, om hun uitgestrekt land te beschermen tegen vijanden.

Om de burcht regelmatig te bevolken gaven de graven van Loon in 1175 aan de
Brustemnaren stadsrecht. Zo ontstond de vrijheid Brustem, het prille begin van een stad.

Dichtbij de stad Sint-Truiden met zijn machtige abdij, was een tweede stad niet leefbaar,
met vele en langdurende veten tussen Brustem en Sint-Truiden tot gevolg.

Einde van de lezing om 11h 45

Dank voor de uitnodiging.







